Het aardappelverhaal

Heel lang geleden ontdekten de Indianen uit Peru in Zuid-Amerika dat ze aardappelen op konden eten.

De Indianen joegen op Alpacas, deze dieren aten knollen uit de grond. 
[bookmark: _GoBack][image: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxSrUZCOPFLOafL7GLY6FhxeNJbIZTEa_ZtBW4uLcxI2kXoOUR]De Indianen zagen dit en probeerden het ook. Op die manier ontdekten de mensen dat ze de knollen konden opeten.

Maar Zuid-Amerika is natuurlijk heel ver van hier. Toch eten jullie ook aardappelen. Dat komt omdat Spaanse ontdekkingsreizigers de aardappelen uit Zuid-Amerika meebrachten naar Europa. Ze waren eigenlijk op zoek naar goud. 

Wij kunnen ons geen leven zonder aardappelen meer voorstellen, de aardappelboeren hebben dan ook altijd heel veel werk. Hieronder lezen jullie het verhaal van Patatje, hij zal jullie vertellen hoe hij van bij de boer tot bij de mensen thuis komt.



Dag, mijn naam is Patatje. Ja, ik ben een aardappel. 

Van een goed ras hoor, ik ben een [image: http://archive.planet-science.com/outthere/lifemasks/plant/potato/potato_large_winter.gif]Charlotte. Ken jij ook iemand die zo heet? Misschien is dat wel familie. De boer heeft ons gezin net gerooid. We hingen met wel vijftien aan onze plant. Aan het eind van de zomer worden onze bladeren geel en slap, dan is het tijd om ons uit de grond te halen.



[image: http://www.agrico.nl/downloads/164/aardappelen-rooien-groot.jpg]We schrokken wel toen de rooimachine
er aankwam. Toch behandelde die grote machine ons voorzichtig. Wij zijn heel gevoelig hoor. 





In de opslagruimte waar ze ons bewaren is het 7°Celsius. Dat is tamelijk fris. Het mag er niet te droog zijn, anders gaan we rimpelen. Het is er ook donker, anders krijgen we uitlopers en soms groene plekken. Die uitlopers verbruiken al onze voedingsstoffen
zodat we verschrompelen en dan wil niemand ons nog kopen.
Binnenkort gaan we naar buiten. Regelmatig vertrekt er een lading. De boer brengt ons naar de fabriek. Daar worden we dan verpakt. Eerst moeten we op een transportband. Dat is spannend, want we worden goed onderzocht. Wie plekken of beschadigingen heeft, komt terecht bij de dierenvoeding.
De groten gaan naar de frietjesfabriek. Daar hebben ze natuurlijk lange grote aardappelen
nodig. Onze kleintjes noemen we krielaardappelen. Die blijven ook mooi samen. 
Nu komt er een verrassing: een borstel die de aarde van onze schil afschuurt. Wat worden we mooi! We worden echt goed verzorgd: een sproeier sproeit ons zachtjes af. We worden gewassen. Wat zien we er schitterend uit!

Ik ben benieuwd met wie ik zal samenkomen. We worden gewogen en dan verpakt. Er zijn verschillende manieren om aardappelen te verpakken: een plastiek zak. Gelukkig met verluchtingsgaatjes, een netje (dat is lekker luchtig) of een papieren zak.
Ik kom terecht in een papieren zak. Hier zitten we donker en niet te droog, goed om lang bewaard te blijven. In onze verpakking worden we met heel veel anderen in
een vrachtwagen geladen. Op de zak staat alles gedrukt wat de mensen over ons moeten weten: wie ons verpakt heeft, welke soort aardappelen we zijn,
uit welk land we komen, ons gewicht… Zo komen we aan in de winkel. En dan kunnen jullie ons kopen…

Behandel je ons ook zo goed bij jou thuis? Graag donker en niet te warm? Bedankt hoor!
Als je de tekst hierboven goed gelezen hebt kan je met gemak onderstaande vragen beantwoorden:

1. In welk land werd de aardappel ontdekt? 
………………………………

2. Welk volk ontdekte de aardappel? 
………………………………

3. Wanneer haalt de boer de aardappelen uit de grond? 
………………………………………………………………………………………………

4. [image: ]Schrijf passende zinnen bij de prentjes:

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………


5. Welke aardappelen mogen er naar de frietjesfabriek? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Hoe moet je aardappelen thuis bewaren? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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